
     Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

Zondag 21 januari 2024 
   

  Voorganger: Dr. H. Nobel 

  Organist: mevr. Willy Misker 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 
 

Woord van welkom, mededelingen 

 

- Voorbereiding 

 

Intochtslied  Ps. 84:1,3 

 

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer 

hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 

te komen in uw heiligdom. 

Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 

die leven zijt en leven doet. 
 

Welzalig die uit uw kracht leeft, 

die naar uw tempel zich begeeft, 

zijn hart wijst hem de rechte wegen. 

Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 

dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 

ontspringt een heldere fontein. 

 

Bemoediging en groet 

 

Drempelgebed 

 

 

 



Lied   Ps. 84:4 

 

Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 
Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 

tot zij Jeruzalem betreden, 
waar alle pelgrims binnengaan 

om voor Gods aangezicht te staan. 

Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 

Verhoor mij, God van Israël, 

die alles leidt naar uw bestel. 
 

Kyrië en Gloria 

* Kyrië-intenties, afgewisseld met 

 

‘Keer U om naar ons toe,  
keer ons toe naar elkaar’ 

 

* Gloria   Lied 864:1,2,5 

 

Laat ons de Heer lofzingen, 
juich, al wie bij Hem hoort! 

Hij zal met trouw omringen 

wie steunen op zijn woord. 
Al moet ge hier ook dragen 

veel duisternis en dood, 
gij hoeft niet te versagen, 

Hij redt uit alle nood. 

 

God heeft u uitverkoren 

en uw geloof gebouwd, 
Hij heeft een eed gezworen 

aan elk die Hem vertrouwt: 
dat Hij hen zal omgeven 

met sterkte als een wal, 

dat Hij wie met Hem leven 
de zege schenken zal. 

 
Daarom lof zij de Here, 

in wie ons heil bestaat, 

Hem die ons toe wou keren 
zijn liefelijk gelaat. 



Hij moge ons behoeden, 

elkander toegewijd, 

en schenke ons al ’t goede 
nu en in eeuwigheid. 

 

 

Wegwijzing    

 

- het Woord 

 

Lied   Lied 837:1,2 

 

Iedereen zoekt U, jong of oud, 

speurend langs allerlei wegen: 

kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 
Meester, waar kom ik U tegen? 

Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 

moe van onszelf en zonder kracht, 

dorstend naar liefde en zegen. 

 
Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: 

laten wij anderen bloeden, 

geven wij pijn en angsten door - 
neem ons dan onder uw hoede. 

Spreek uw genezend woord vol macht, 
dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 

Spreek, dan keert alles ten goede. 

 

Lezing  Exodus 19:3-8 

 
Lied   Lied 837:4 

 
Koning, uw rijk is zo nabij - 

open mijn ogen en oren! 

Onrustig is mijn hart in mij, 
totdat het nieuw wordt geboren. 

Daarom zoekt U elk mensenkind. 
Zoek, herder, mij, opdat ik vind 

en steeds meer bij U zal horen. 

 

    



Prediking 

 

Lied   Van Harte p. 38 (melodie Lied 753) 
 

U roept ons weg uit de woestijn, 
uw dromen tegemoet 

van een aarde, die eens nieuw zal zijn, 

waar geen hart meer kwaad vermoedt. 

 

 
U reikt ons wil en wapen aan 

en rust ons tot de strijd, 

om hier voor vrede pal te staan, 

namens uw gerechtigheid. 

 
U schermt ons af met helm en schild, 

hebt ons met moed geschoeid, 

om ook dát te doen wat U hier wilt, 

vanuit liefde onvermoeid. 

 
U schenkt ons waarheid als een zwaard: 

de woorden van uw Geest. 

Opdat leven voortaan onbezwaard 
zich laat leiden naar uw feest. 

 
U roept ons op gezant te zijn 

van schepping doel en zin, 

van een wereld die humaan mag zijn, 

van een aarde godbemind. 

      
- Gebeden en gaven 

 

Geloofsbelijdenis Rakelings Nabij p. 68 (melodie Gez. 51) 

 

Ik geloof in mijn God als de kracht, 
die het licht ontsteekt, waar het duister is, 

die weer glans aanbrengt, waar geen luister is, 
die een vuurvlam is in de nacht. 

 

 
 



Ik geloof in mijn God als de bron, 

van waaruit alles leeft wat geboren is, 

die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is, 
die het woord sprak, waarmee het begon. 

 
Ik geloof in mijn God als het doel 

van de voeten die hier op aarde staan, 

van de dromen die door alle landen gaan, 

van de zoektochten van het gevoel. 

 
Ik geloof in mijn God als de stem, 

die de wereld naar toekomst en vrede leidt 

en het uitzicht biedt, al zo lang verbeid, 

van geloof, hoop en liefde door Hem. 

 

Gebeden 

 

Collecte: 1e. Diaconie  

  2e. Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied   Zingenderwijs 4:1,2 (melodie Lied 910) 

 

Als mensen leren geven 
en delen met elkaar, 

dan vieren wij het leven 
en wordt de vrede waar. 

Als mensen durven dromen 

van het beloofde land, 

dan kan er liefde komen, 

gaan mensen hand in hand. 
 

Als mensen willen nemen 
steeds groter en steeds meer, 

dan worden vrienden vreemden, 

daalt haat op aarde neer. 
Maar als wij leren horen 

naar wat Gods woord ons vroeg, 
dan is voor alle mensen 

de aarde groot genoeg. 

 

Zegen 



Lied    Zingenderwijs 4:3 (melodie Lied 910) 

 

Laat onze oren horen, 
laat onze ogen zien: 

het goeds waarvan wij dromen, 
het is er al misschien. 

Als wij aan vrede werken 

met hand en hart en mond, 

dan zul je het gaan merken 

de hele wereld rond. 
 

Zegen 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

   

 

MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

 

- Mw. D. Schuttrups, Jagerslaan, is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 

- Dhr. en mw. Niers, Van Hogendorpstraat, verblijven in Clara Fayoena Heem 

voor revalidatie, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg.  

 

Zoals ik al eens eerder schreef, zijn we er ons allemaal van bewust dat achter 

bovenstaande namen, nog heel veel andere namen schuil gaan. Mensen die ziek 

zijn, lijden, bang zijn voor wat er komt of geconfronteerd worden met de 

gebreken van de ouderdom. We bidden of God hen wil aanraken en bemoedigen. 

We roepen elkaar op naaste te zijn, met woorden van Judith Herzberg: 

 

Je naaste is wie je niet kiest. 

Je naaste is wie op je weg komt. 
Een mens in levensnood. 

Een mens die vraagt om een luisterend oor. 

 

Onverwacht is er soms hulp. 

Iemand luistert. 
Je kunt je uitpraten 

En kwetsbaar zijn. 

Je hebt een bondgenoot. 



Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: mevr. Winkel 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  
mevr. G. Kuper, Herendijk 

 

Géén open inloop 

Op dinsdag 23 januari is er géén open inloop.  

 

Vakantie ds. Gerda van Vliet 

Van 19 – 26 januari ben ik afwezig. Ik heb een week vakantie die ik ga 

doorbrengen op Schiermonnikoog. Als u een dominee nodig hebt, kunt u contact 

opnemen met de scriba, Hilly Lanjouw, Tel. 552560 

 

Rectificatie Zuiderklanken. 
In de nieuwe uitgave van Zuiderklanken staat bij de kerkdiensten dat op  

4 februari voorgaat mevr. R. Dekker-Averesch dit moet zijn ds. G.W. van Vliet. 

  

Meerjarenproject Kinderopvang in Moldavië 

In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot 

overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te 

verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, 

zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en 

liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en 

misbruikt in de seks- en drugsindustrie.  

Situatie in Oekraïne  

In Moldavië worden Oekraïense vluchtelingen gastvrij ontvangen. De 

Moldavische bevolking, regering en humanitaire organisaties zetten zich 

onophoudelijk op voor de vluchtelingen. Onze partners in Moldavië geven een 

update van de situatie. 

Kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen en hebben de handen 

ineengeslagen om kinderen een betere toekomst te geven. De kinderen worden 

opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in kerken. Ze krijgen volop 

aandacht en zorg, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Ook kunnen 

ze sporten en  zijn er creatieve activiteiten onder leiding van opgeleide 

vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst  wat het is om op 

liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor de rest van hun 

leven. 

Er zijn in Moldavië 45 kindercentra waar 1400 kinderen opgevangen worden. De 

dagcentra zijn 3 ä 5 keer per week na schooltijd open. In de centra komen per 

dag zo’n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar. 

We hopen dat u dit project van harte steunt. 



Op 6 februari in het Kruispunt op Erica de thema 

bijeenkomst :  

               "GA MEE ETEN " 
Samen eten verbind mensen met elkaar.  

Samen  eten is uitdelen en delen. Zoals beschreven staat in de folder van Kerken 

met Vaart begint het om 18.30 uur. 

De maaltijd die bereid word door een gespreksgroep zal zijn inspiratie vinden 

vanuit de Bijbel.  

Laat u verrassen en kom ook eten !! 

 

Er is ( maar)  plek voor 100 personen en u moet u dan ook opgeven voor deze 

avond. 

Ook moet u zelf een soepbord meenemen. Voor de kosten mag u een vrijwillige 

bijdrage geven..... 

 

Opgeven  kan tot 28 januari bij: 

Ina Truin :  inatruin@gmail.com Tel. 06 2492000 

Janny Luitjens : janny.luitjens@gmail.com Tel 06 18256437. 

            

Weeksluiting Oldersheem 

Vrijdag 19 januari is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Zondag 28 januari 

Voorganger: Dhr. A. Weemstra 

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten: 1. Diaconie 

  2. Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Project 

 
  

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 
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